
CONCEPT  

Vredesverklaring Haarlem 

 
Voor de huidige, gewelddadige ontwikkelingen in de wereld bestaat geen 
rechtvaardiging. Wij wijzen geweld af en maken ons zorgen dat conflicten elders 
in de wereld en spanningen in eigen land bijdragen aan polarisatie en 
onverdraagzaamheid in onze eigen omgeving.  

Onze missie:                                                                                                                                        

In onze diverse maatschappij staat wat ons betreft liefde voor de medemens centraal, 
met vreedzaam en respectvol samenleven als doel. De ene groep kan niet de waarheid 
claimen ten koste van een andere groep. Vreedzaam samenwerken aan een veilig, 
menswaardig en inclusief Haarlem is onze missie. 

Onze visie:                                                                                                                                            

Vrede is iets dat dichtbij begint, bij jezelf en daarna thuis, in wijken, op scholen, in het 
werk, in gesprekken en ontmoetingen. Wij nodigen Haarlemmers uit om open en 
nieuwsgierig naar elkaar te zijn. Leer elkaar kennen, laat je verrassen door de verschillen 
en verbaas je over de overeenkomsten. Zo ontstaat waardering en respect. Spreek elkaar 
aan op (voor)oordelen en onverdraagzaamheid. 

Onze aanpak:                                                                                                                                            

De partijen die deze vredesverklaring ondertekenen onderschrijven de missie en visie 
over vrede in Haarlem en dragen actief bij aan het volgende: 

• Ontmoeting, dialoog en delen van verhalen die het begrip versterken.  

• Rechtvaardigheid, verbondenheid en samen bouwen aan een inclusieve en 
vreedzame samenleving, waarin verschillen geaccepteerd worden en iedereen zich 
uitgenodigd voelt mee te doen. 

• Expliciete aandacht voor vrede tijdens de jaarlijkse landelijke vredesweek; de week 
van zaterdag tot en met zondag rondom 21 september. 

Wij hanteren hierbij 12 kernprincipes: 

1. Vrede en rechtvaardigheid horen bij elkaar. Artikel 1 van de Grondwet is onze basis. 

2. Vrede is geen eindpunt. Vrede is een proces, dat we doorlopend aandacht geven. 

3. Vrede begint altijd bij jezelf en daarna thuis, in wijken, op scholen, in het werk, in 
gesprekken en ontmoetingen. Vrede krijgt hierdoor een juiste betekenis. 
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4. Ontmoeting is de basis voor vrede. Ontmoeting en dialoog zonder voorwaarden zijn 
de basis van de vrede. “Bekend maakt bemind”. 

5. Verschillen mogen bestaan. We streven naar harmonie en omarmen verschillen. 

6. Luisteren gaat vóór spreken. Verhalen en ervaringen zijn even belangrijk als 
standpunten. 

7. Verhalen verbinden. Vertellingen, kunst en cultuur zorgen voor (h)erkenning 

8. Iedereen is mede-eigenaar van VREDE: van, voor en door alle Haarlemmers. 

9. Jongeren zijn belangrijk. Zonder deelname van jongeren is er geen duurzame vrede. 

10.Samenwerken brengt veiligheid dichterbij. We versterken wat er al is. 

11.Zichtbaarheid doet ertoe. Vrede moet overal te vinden zijn in Haarlem. 

12.Hoop is een bewuste keuze. We kiezen voor betrokkenheid boven cynisme. 
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