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Vredesweek 2025 Niets

Niets doen is geen optie!

De roep om verandering is luider dan ooit. Al drie jaar duurt

de agressieoorlog van Rusland tegen Oekraine en in veel
andere landen zijn conflicten geéscaleerd, van de genocide

in Gaza tot het bloedige conflict in Soedan. Ondertussen
bezuinigt ons kabinet zwaar op ontwikkelingssamenwerking en
diplomatie, waardoor Nederland zich steeds meer afsluit van
het wereldtoneel en we het internationaal recht steeds meer
te koop zetten. Nederland volgt een gevaarlijke ‘Netherlands °
First'-strategie, waarin basisrechten zoals demonstreren en O tl e
vrije meningsuiting worden ingeperkt. Niet alleen in ons land, p
wereldwijd winnen anti-democratische en -rechtstatelijke

bewegingen terrein. Het gaat sluipenderwijs, maar er staat

veel op het spel.

a.

Vrede in Nederland leek vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede,
laten we met duizenden mensen zien dat we het anders willen
en dat het anders kan, want Niets Doen Is Geen Optie. Maar
wat en hoe dan?

Het kan gaan om het delen van je zorgen met gelijkgestemden,
openlijk je twijfels uitspreken, vragen stellen en luisteren naar
het verhaal van de ander. Ontmoetingen met mensen die je
niet vaak tegenkomt. Er zijn veel mensen die het anders willen
en op zoek zijn naar een vorm van vreedzame actie om invloed
uit te oefenen. Dat kan in de vorm van muziek, zang, gebed,
debat, protest en theater. Alle vormen komen aan bod in deze
week. Doe mee: niets doen is geen optie, toch?

Deze week wordt georganiseerd door de partners van
Ambassade de Haarlemse Vredesweek, op initiatief van de Antonius
Gemeenschap en i.s.m. met Pax Nederland. In Haarlem
van Vrede hebben meer dan 30 organisaties een vredesverklaring
ondertekend en samen vormen we een platform om
Haarlem initiatieven voor vrede te organiseren en/of te
ondersteunen. Hiermee geven we, net als in andere
steden in Nederland, gestalte aan ‘ambassades van vrede’.

Wil je meer weten of meedoen? Zie: vredesweekhaarlem.nl




ZATERDAG

20 Senbazuru

SEPTEMBER 1000 Kraanvogels voor vrede

Doe mee met de eeuwenoude Japanse traditie
van Senbazuru, waarbij het vouwen van 1000
kraanvogels symbool staat voor vrede en har-
monie. Tijdens deze activiteit ben je van harte
welkom om kraanvogels te vouwen en deze als
geschenk aan iemand te geven. Een klein
gebaar met een grote boodschap: jij geeft
vrede cadeau. ledereen kan meedoen, dus kom
langs en laat jouw kraanvogel deel uitmaken
van dit krachtige symbool voor vrede.

Zaterdag 20 september | 11.00 - 16.00 uur
Stadsklooster Haarlem
Oude Groenmarkt 3, Haarlem

Aperitief voor de ziel

Met Rob Hoogeboom

De Antonius Gemeenschap houdt elke derde zaterdag van de
maand een kleinschalige bijeenkomst met tekst, muziek en een
aperitief ter afsluiting. De korte dienst staat in het teken van
Franciscus van Assisi en Antonius van Padua. Deze keer zal Rob
Hoogeboom, pater Franciscaan uit Amsterdam, spreken.

Zaterdag 20 september
16.00 uur

Oud-Katholieke Kerk
Kinderhuissingel 74. Haarlem

Ligconcert!

Dit concert is de muzikale aftrap van de Vredesweek! Maar

het is ook een moment om te relaxen, te reflecteren en te
verbinden met de mensen om je heen en de wereld. Breng je
yogamatje, je dekentje en lig in de kerk terwijl je muziek luistert.

Zaterdag 20 september

21.00 - 22.00 uur (inloop 20.30 uur)
Doopsgezinde Kerk

Frankenstraat 24, Haarlem




ZONDAG

21 Internationale Dag van de Vrede

Uitgeroepen door de Verenigde Naties

SEPTEMBER

Regenboogviering
Niets doen is geen optie!

Tijdens de Regenboogviering, een vast onderdeel van de
Vredesweek, vragen we aandacht voor diversiteit en vieren we
de veelkleurigheid van Haarlem. Deze editie is anders dan andere
jaren. We beginnen de Regenboogviering met een moment

van bezinning en eenvoudige (vegan) soep en broodmaaltijd.
Daarna is er keuze uit een breed aanbod van workshops. Zoals
een workshop Burgerlijke ongehoorzaamheid; Opkomen voor
ongedocumenteerden; Religie en Seksualiteit; Een toegankelijke
stad; Protestborden maken en nog veel meer.

Zondag 21 september | 12.00 - 15.00 uur (inloop: 11.30 uur)
Doopsgezinde Kerk: Frankenstraat 24 Haarlem

Vrouwen zingen voor vrede

Kom samen en kom samen zingen met Charo Duran!

Yvonne Moonen en Charo Duran nodigen, in samenwerking met

de groep 'Vrouwelijke Turkse Pioniers’ en Stichting Zohor, vrouwen
uit verschillende groepen in Haarlem uit om samen te komen om te
zingen en om elkaar te ontmoeten in de Phil. Onder begeleiding van
van Charo Duran en Pouriya Jaberi (percussie) zingen we simpele en
hartver-warmende liedjes om de onderlinge verbondenheid te
vergroten. Wij hopen een zo divers mogelijke groep vrouwen te
verwelkomen; allen die zich als vrouw identificeren en non-binaire
mensen. Zang- ervaring is niet nodig. Neem je moeder, vriendin,
buurvrouw mee, die ook weer iemand meeneemt. Of, waarom neem

15.00u: Inloop i L L. .
15.30u: Samen zingen je niet iemand mee die je zelf nog niet zo goed kent?
16.45u: Napraten met . . . . .
hapje en drankje De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.
17.30u: Einde Reserveren: bel/app Yvonne: 06 31678629, of ga naar philhaarlem.nl

E << of scan of klik de QR.

1
Zondag 21 september | 15.00 - 17.30 uur _E
Kleine Zaal van de PHIL
Lange Begijnestraat 11, Haarlem 1


https://philhaarlem.nl/agenda/vrouwen-zingen-voor-vrede

MAANDAG

22

SEPTEMBER

Wandeling voor de vrede

Aansluitend: Gebed voor Vrede voor Stad en Wereld

We roepen alle Haarlemmers op in beweging te
komen voor vrede, om te laten zien dat we het
anders willen. Beter!

12.00 uur is het startsein voor onze vredeswandeling,
die begint op de Grote Markt en eindigt in het Soe-
fi-Huis aan de Burgwal 38-40.

Aansluitend is er het Gebed voor Vrede voor Stad en
Wereld, zoals dat al meer dan veertig jaar (doorgaans
op de eerste maandag van de maand) in Haarlem

wordt gehouden. Maandag 22 september

Wandelt u niet mee, maar wilt u wel aanwezig zijn 12.00 uur: Start Vredeswandeling
bij het vredesgebed, dan bent u welkom om 12.30 Vanaf de Grote Markt, Haarlem
uur op de Burgwal in Haarlem. In de korte dienst zal 12.30 uur: Vredesgebed

voorgaan Jaap-Willem Hutter, voorzitter afdeling

Soefi-Huis, Burgwal 38-40, Haarlem
Haarlem van Soefi-Contact.

Labyrintloop
voor de vrede

Kom ook binnenlopen en verras jezelf!

Ervaar innerlijke rust en harmonie tijdens onze Labyrintloop

in de Remonstrantse kerk. Deze vorm van loopmeditatie Maandag 22 september
brengt je langs een pad naar het centrum van het labyrint, 13:45 - 15:30 uur (vrije inloop)
als een symbolische reis naar vrede. Tijdens de vredesloop Remonstrantse Kerk

voegen we, onder begeleiding van Gerard van der Waard, Oranjekade 1, Haarlem

een speciaal ritueel toe om onze vredeswens te bekrach-
tigen. Een moment van bezinning en verbinding voor
iedereen die een stap wil zetten richting vrede.



DINSDAG

23 Van internationale rechtsorde
swreweee | N@Aar machtsorde

Is er een alternatief voor nieuwe wapenwedloop?

De wereldorde verandert snel. De Russische aanval op Oekraine hielden
we niet voor mogelijk, evenmin als de wijze waarop Israél mensenrechten
schendt in de Palestijnse gebieden. Mensenrechten, oorlogsrecht, vast-
gelegd in verdragen lijken er niet meer toe te doen. Een nieuwe wapen-
wedloop met de nieuwste technologie voltrekt zich en daarnaast wordt
ook de economie als middel ingezet; handelsverdragen zijn onderdeel
van machtspolitiek. Decennialang werd vrijhandel gezien als bondgenoot
van samenwerkende democratieén in een internationale rechtsorde. Die
droom is in korte tijd uiteengespat en velen kijken er verweesd naar.

Met: Jan Pronk (oud-politicus), Nilab Ahmadi (raadslid gem. A'dam),
Sabine Mengelberg, (docent defensie) en Paul van Hooft (onderzoeker).

Entree: € 3,-/ 1,50/1,00 Maandag 22 september

Kaarten: 20.00 - 21.30 uur
<< scan of klik de QR Pletterij
of ga naar pletterij.nl. Lange Herenvest 122, Haarlem

Een Moment
ledere werkdag tijdens de Vredesweek

tussen 12.30-13.00 uur in de Grote of St.-Bavokerk

Je machteloos voelen als je ziet wat oorlogen en geweld
aanrichten. Het gevoel met lege handen te staan als je ziet hoe
groepen mensen tegenover elkaar komen te staan, of zelfs elkaar
het licht in de ogen niet meer gunnen.

ledere werkdag in de Vredesweek ben je welkom in de Grote of
St.-Bavokerk om met een kaarsje stil te worden bij verdriet dat je
met je meedraagt en de zorgen om de wereld. Met medewerking
van verschillende voorgangers van de Protestantse Gemeente
Haarlem houden we een korte viering met stilte, muziek en een
vredesboodschap.

Ingang: Hoofdingang aan de Grote Markt via het winkeltje.
Laat aan de vrijwilligers van de winkel weten dat je voor
Een Moment komt, dan is de toegang gratis ;=)


https://pletterij.nl/events/van-internationale-rechtsorde-naar-machtsorde/

WOENSDAG

24 Concert Zwaluwkoor

T R en ondertekening van de

Vredesverklaring Haarlem
Gratis voorprogramma in de foyer van PHIL

Het aantal organisaties dat wil bijdragen aan een
vreedzaam en respectvol samenleven in Haarlem
groeit! Met deze intentie gaan nieuwe partners hun
handtekening zetten onder de Vredesverklaring
Haarlem. Dit doen zij onder begeleiding van een
bijzonder koor. In het Zwaluwkoor zingen oude en
nieuwe Nederlanders samen in elkaars taal, om van
elkaar te leren, nieuwe culturen te ontmoeten en
muzikaal te groeien.

Foto: Onno Hulsof

Op dit moment zijn er vier Zwaluwkoren in Woensdag 24 september
Nederland, waarin meer dan 20 verschillende 19.00 - 19.45 uur
achtergronden vertegenwoordigd zijn. Bij dit Grote foyer van Phil.
programma zingen koorleden uit Haarlem, Lange Begijnestraat 11
Amsterdam en Utrecht samen. Haarlem

Nederlands Blazers Ensemble

Met medewerking van de Koorschool Haarlem

Het Nederlands Blazers Ensemble geeft jaarlijks
rondom de Internationale Dag van de Vrede een
speciaal concert met medewerking van muzikanten
en artiesten uit de hele wereld. Het resultaat is een
aanstekelijk programma vol hoop en verbinding. Dit
jaar voor het eerst ook in Haarlem!

In dit bijzondere concert laat ook de Koorschool
Haarlem zich horen met het lied Call for Peace dat
zij eerder in het Vredespaleis in Den Haag ten gehore
brachten en waarvan de opname tijdens de
vergadering van de Verenigde Naties in New York

is vertoond. (Check YouTube!)

Entree: € 18,50 t/m € 33,50
(Met Haarlem Pas € 7,50)
Tickets? Scan of klik de QR >>
Of ga naar philhaarlem.nl

Woensdag 24 september
20.00 uur

Grote zaal van Phil.

Lange Begijnestraat 11, Haarlem
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https://philhaarlem.nl/agenda/nederlands-blazers-ensemble-dag-van-de-vrede

DONDERDAG

25

SEPTEMBER

Donderdag 25
september

17.30 - 19.00 uur
Jongerenhuis Sneel,
Peuzelaarsteeg 4
Haarlem

Vraag maar raak!

Jongerendebat over activisme

Dagelijks zien we het geweld in Gaza, agressie van mensen met
macht, de escalatie van conflicten. Een ding is duidelijk: dit kan
echt niet! En dan horen we dat het allemaal heel ‘complex’ is.

Politici, je ouders, familieleden en mensen op school zeggen allemaal
iets anders. De politiek lijkt verlamd te zijn, bang voor polarisatie en
antisemitisme. Ondertussen wordt er geprotesteerd; mensen
boycotten producten uit Israél, tentenkampen worden opgezet bij
schoolgebouwen en duizenden mensen lopen samen in een mars.
En dan vraag je je af: Kan ik iets doen? Zal ik meelopen?

Na een korte introductie vertellen jongeren hoe zij zich inzetten
voor vrede. Er is ruimte om alles te vragen wat betreft Palestina
en actievoeren. Is protesteren soms gevaarlijk? Wat kan ik doen?

Deze avond wordt georganiseerd door Breed Platform Palestina, het
Christelijk Collectief, en de Doopsgezinde Gemeente Haarlem.

Vredesweek in de klas!

Natuurlijk attenderen we niet alleen inwoners,
maar ook scholen op de waarde van de Vre-
desweek. Sommige scholen geven daar elk
jaar invulling aan, zoals De Zonnewijzer. Niets
doen is geen optie, dus hebben leerlingen
van groep 7 en 8 dit jaar samen geoordeeld
dat zwerfafval een ergernis is die ze in de Vre-
desweek willen aanpakken. Samen een doel

formuleren en hier naartoe werken zorgt voor
verbinding, een voorwaarde voor duurzame
vrede. De leerlingen gaan zich tijdens de
HVO-lessen verdiepen in “cradle to cradle”

en worden zich bewust hoelang zwerfafval
erover doet om af te breken... Breekt het
helemaal af tot niets? Waar komt het
uiteindelijk terecht? En dan?



Vanuit De Zonnewijzer en de Julianaschool in
Overveen zullen van maandag 22 t/m vrijdag
26 september 250 leerlingen onder leiding
van juf Yvette met prikstokken de omgeving
van de school van zwerfafval ontdoen om
daarmee bij te dragen aan een vreedzame
omageving, waarin het fijn vertoeven is.

VRIJDAG

26

SEPTEMBER

Vredesoptocht Haarlem!

Kom in beweging en Loop mee

We kunnen onze ogen niet meer sluiten voor het aanzwellende geweld in de wereld.
Van grote oorlogen en conflicten tot de toenemende onverdraagzaamheid in onze
eigen omgeving. Moeten we ons niet afvragen: wat kan ik zelf doen aan vrede? Hoe
zicht- en hoorbaar wil ik zijn? Namens de partners van de Haarlemse Vredesweek
nodigen we je uit om mee te lopen in de Vredesoptocht; voor jezelf, voor je gezin,
voor de toekomst van je (klein)kinderen, voor de wereld.

We verzamelen in het Frederikspark tussen 16.30 en 17.00

uur. De start van de Vredesoptocht is om 17.00 uur en de Vrijdag 26 september

route gaat door de binnenstad via de Oude Groenmarkt 16.30 - 18.00 uur

naar de Grote Markt. Sluit je aan, loop mee voor de vrede We starten vanuit

onder het motto: "Niets doen is geen optie”. Het vrolijke het Frederikspark in Haarlem!

Quintet 'HuiskamerGeluk’ loopt met ons mee! We
sluiten af met een drankje in de pastorie van de
Groenmarktkerk aan de Nieuwe Groenmarkt 12.



ZATERDAG

27

SEPTEMBER

De kracht van compassie

Met muziek op de Indiase bansuri

Naar aanleiding van het Handvest voor Compassie vertelt Anand
Swami Persaud hoe door het actief beoefenen van empathie en
compassie zijn wereldbeeld is veranderd naar een magisch won-
der. Persuad is veteraan. Hij heeft als militair in Libanon gediend
en 10 jaar actief boeddhisme beoefend.

De musicus Kees Van Boxtel zal bij deze voordracht een aantal
raga’s spelen op de Indiase bansuri (een traditionele bamboe
fluit). Raga’s zijn geimproviseerde muziekstukken en geven altijd
een bepaalde mood weer. Zo ook ‘compassie’.

Zaterdag 27 september
14.00 - 16.30 uur
Oud-Katholieke Kerk
Kinderhuissingel 74
Haarlem

Het Handvest

voor Compassie
roept ons op om alle
anderen te behandelen
zoals wij zelf behan-
deld willen worden.
Wat betekent dat in
deze tijd? Wat vraagt
medemenselijkheid
van je? Hoe overstijg
je egoisme, je eigen
onzekerheid en angst
voor het vreemde?
Het zijn vragen van
alle tijden en heb-

ben een plek in alle
religieuze, culturele en
spirituele tradities.

Zing mee in een gelegenheidskoor!

Open repetitie voor de viering van zondag o.lL.v. dirigent Jan Marten de Vries

ledereen is van harte welkom! bij deze ‘'open repetitie’ voor het

Zaterdag 27 september
15.00 uur

zingen van de liederen in de afsluitende vredesviering op 28

Remonstrantse Kerk
Oranjekade 1
Haarlem

september in de Remonstrantse kerk. Maar meezingen verplicht
tot niets, kom gewoon lekker even zingen. Het kan ook zomaar
je kennismaking zijn met het zingen in een koor. We zingen o.a.
Peace, gentle peace van Edward Elgar en het Bach-koraal Verleih’
uns Frieden gnadiglich.

Aanmelden graag voor 15 september bij Jan Marten de Vries
06-28419684: jmdv2000@hetnet.nl
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QueerBasics 101

What the woke?

Queer, IHBTIQ+, homoseksueel, non-binair, hij - zij - diens of hen:
Je doet soms zo je best, maar het is bijna niet bij te houden! Op
deze middag zullen we met QueerEducator Mikkie van der Mik
alle basics doornemen die nodig zijn om een queer-vriendelijke
omgeving te zijn. Ook is er ruimte om al je vragen te stellen!
Mikkie van der Mik is educator bij EduQueer en verzorgt trainingen
en workshops om de kennis over seksuele en genderdiversiteit
onder onderwijzers en hulpverleners te vergroten.

Zaterdag 27 september | 17.00-19.00 uur
Doopsgezind Haarlem
Frankestraat 24, Haarlem

As | Left My Father’'s House

Theatervoorstelling

Wie ben jij? En wie ben je als je je land moet ontvluchten en je
de wrede kanten van de wereld meemaakt? En wie word je als
jouw omgeving jou ziet als ‘de ander?

In de aangrijpende theatervoorstelling As | Left My Father's House
delen drie personages, met een christelijke, joodse en islamitische
achtergrond, elk hun eigen verhaal. Het vertelt over de rauwe
realiteit van hun strijd, hoop en innerlijke kracht. Door krachtige
monologen, meeslepende muziek en poétische teksten word

je meegenomen langs de complexe thema’s van ontheemding

en identiteit. Met een mix van persoonlijke geschiedenissen,
universele spiritualiteit en livemuziek brengt deze voorstelling een

ACTEUR.
< ,U s . ode aan menselijke veerkracht en verbinding.

Soufiane Moussouli,

Bright O. Richards, As | Left My Fathers House is de afgelopen jaren met veel

Rory de Groot succes opgevoerd in diverse theaters en was onlangs te zien in
de Schuur. Speciaal voor de Vredesweek heeft Discriminatie.nl

MUZIEK .

. Kennemerland de voorstelling weer naar Haarlem gehaald en het

Nawras Altaki, . . ) .
mogelijk gemaakt dat de voorstelling gratis te bezoeken is.

Oleg Fateev

TEKST EN REGIE

Zaterdag 27 sep. | 19.00-21.00 uur
Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen

Bright O. Richards

INTRODUCTIE &

NACIESARER Frieslandlaan 15, Haarlem
Kashif Amin
Aanmelden verplicht
(Het aantal plaatsen is beperkt.)
1 << Scan of klik de QR voor gratis tickets.



https://www.eventbrite.com/e/tickets-theatervoorstelling-as-i-left-my-fathers-house-1512916637389?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Realisatie: Antonius Gemeenschap

Redactie: Wim Blum & Bernadette Meertens

Vomgeving & redactie: Gummisko.nl

ZONDAG

28 Afsluitende vredesviering

SEPTEMBER Zondag 28 september | 10.30 uur

Vré%iesweek B

Haarlem 20-28 sept 25

Remonstrantse Kerk, Oranjekade 1, Haarlem

De Vredesweek wordt afgesloten in een ge- zanglustigen. (Zie zaterdag 27 september

zamenlijke viering van de Doopsgezinden, voor de ‘open repetitie’, leuk als je daar ook
Lutheranen, Soefigemeenschap, Humanis- aan mee doet!) Het koor staat onder leiding
tisch Verbond, een vertegenwoordiger van van Jan Marten de Vries (cantor van de
Zen, Antoniusgemeenschap, Groenmarkt- Doopsgezinde Gemeente) en wordt bege-
gemeenschap en de Remonstranten. Ook leid door Dick Koomans (organist Doops-
van buiten deze kerken en organisaties is gezinde Gemeente).

iedereen welkom!

De viering wordt muzikaal omlijst door een Na deze viering is er gelegenheid om in de
gelegenheidskoor van koorleden van deel- kerk ‘het labyrint’ te lopen. Voor info zie

nemende kerken en organisaties en andere maandag 22 sept / pag. 5.

De Vredesweek Haarlem is een initiatief van de
Antonius Gemeenschap, die door PAX Nederland
is aangewezen als ‘Ambassadeur van Vrede' in Haarlem

Aan dit programma werkten mee: Humanistisch Verbond, de Remonstrantse

Ambassade
Kerk, New Dutch Connections, Discriminatie.nl Kennemerland, Yvonne Moonen
van Inclusioninc, Groenmarktkerkgemeenschap, HuiskamerGeluk, Stadsklooster van Vrede
Haarlem, De Grote of St Bavokerk, Soefi -Contact, De Phil, Lutherse Kerk, Haarlem
Doopsgezinde Kerk, Oud-Katholieke Kerk, Kees Van Boxtel, Anand Swami
Persaud, Koorschool van de Bavo Kathedraal, Dick Koomans, Gerard van der
Waard, Nederlands Blazers Ensemble, Jan Marten de Vries, Rob Hoogeboom,
Mikki van der Mik, LHBTIQ+ gemeenschap, een vertegenwoordiger van Zen,
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Zwaluwkoor,
Antonius Gemeenschap, basisschool De Zonnewijzer en de Julianaschool.

Wil je meehelpen? Heel graag! —
i
Dat kan door een donatie te doen |
aan de Antonius Gemeenschap Haarlem. [ vyl
< Scan of klik de QR. G‘Aei:lnlgrt:llfgp

Bezoek vredesweekhaarlem.nl voor meer info en het meest actuele programma.


https://antonius-gemeenschap.nl/donateur/



